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Duizenden mensen zijn

op zoek naar hun ideale
partner. Bij de bakker of
de sportvereniging kom

je hem of haar niet altijd
meer tegen. Online daten
is tegenwoordig een snelle
en handige manier om ‘aan
de man’ te komen. Maar
hoe ‘verkoop’ je jezelf? Zet
je wel of niet je beperking
in je profiel? En wat als je

wordt afgewezen?

SUPPORT magazine

‘Voordat je gaat daten is het van
belang dat je jezelf even goed onder
de loep neemt’, zegt datingcoach
Irma Ellens Maat. “Wie ben je? Wat
zijn jouw karaktereigenschappen?
Accepteer je jezelf zoals je bent, ook
je mindere kanten (die iedereen ove-
rigens heeft)? Wanneer je jezelf niet
accepteert, straal je dat uit en zullen
anderen het ook moeilijk vinden jou
te accepteren. Bovendien is het zo dat
wanneer je jezelf niet accepteert of je
niet van jezelf kunt houden, je ook
een ander niet kunt accepteren of van
een ander kunt houden zoals hij is.’

Wanneer je voor ogen hebt wie
je bent, kun je aan de slag met je

Daten =

profiel. Een goed begin is het halve
werk. Irma: ‘In mijn praktijk kom ik
veel mensen tegen die al maanden,
soms jaren met hun profiel op één of
meerdere dating sites staan, zonder
resultaat. Ik vind het een uitdaging
om deze mensen - die eigenlijk zijn
vastgelopen - verder te helpen. Het
profiel moet je hierbij zien als een
visitekaartje - een kort, bondig en
positief, maar niet te Amerikaans - _
overzicht waarbij de bezoeker in een
oogopslag een idee krijgt van wie je
bent. Dus niet van wat je doet, maar
waarom en hoe je de dingen in het
leven doet. Het is natuurlijk logisch
dat je een goede indruk wilt maken,

maar wees wel eerlijk.’




Dus niet...
zeggen dat je 39 bent, terwijl je
eigenlijk 41 bent.
zeggen dat je extravert bent, maar
eigenlijk best bescheiden (wat
overigens een prima eigenschap
is).
zeggen dat je afgestudeerd
directiesecretaresse bent, maar in
werkelijkheid met twee vingers je
vrofiel getikt hebt.
zeggen dat je medewerker bent
op een afdeling, terwijl je office-
manager bent.
zeggen dat je graag een wande-
ling maakt langs het strand om
vervolgens met een glas wijn voor
de openhaard neer te strijken,
terwijl je een koukleum bent, met
je rolstoel nauwelijks door het
zand kunt komen en bovendien
ook geen openhaard heb.
zeggen dat je een huiselijk type
bent, terwijl je minimaal drie
keer per jaar op vakantie gaat en
als je thuis bent je vaak aan het
werk bent of op pad.
zeggen dat je gek met kinderen
bent, terwijl je pas na acht uur
’s avonds naar de verjaardag van
je kleine nichtje gaat.
een foto bij je profiel plaatsen van
die ene vakantie van vijf jaar ge-
leden toen je zo lekker gebruind
was door het zonnetje.

‘Het is aan de persoon zelf om te
bepalen of hij de handicap in zijn
profiel zet’, zegt Irma. ‘Zelf adviseer
ik vaak de beperking niet direct in
het profiel te zetten. Je bent 1001 din-
gen en je hebt een beperking. Je bent
niet je handicap. Wanneer je verder

gaat in het contact, vind ik het wel
van belang. Niet alleen voor de ander,
maar zeker ook voor jezelf.” Irma ver-
telt enthousiast verder. ‘Zo kwam er
een jonge man met een hazenlip bij
me in de praktijk. Tijdens afspraakjes
werd hij meerdere malen afgewezen.,
Bij ieder afspraakje was hij enorm
zenuwachtig over wat ze van hem -
zijn uiterlijk - zou vinden. “Waarom
licht je de dame dan niet van tevoren
in over je hazenlip?” vroeg ik. Hij

gaf aan dit erg moeilijk te vinden.
Uiteindelijk is hij dit wel gaan doen.
Er waren zeker vrouwen die in het
contact afhaakten, maar er waren er
ook die bleven. Toen het moment
van een date dichtbij kwam, was hij
niet meer zenuwachtig - althans niet
meer over zijn uiterlijk - en verliep de
date een stuk relaxter.’

Naast het weten wie je zelf bent, is
het ook van belang om te bedenken
wat je zoekt in of belangrijk vindt aan
de ander. ‘Je kunt zo graag willen,
dat je geen enkele eis stelt aan een
eventuele partner. Gaande weg zul
je er dan achter komen wat je wel
en niet wilt, maar dit proces kan
een flinke uitputtingsslag zijn met
vele teleurstellingen. Stel je voor dat
je cen relatie begint met een jager,
terwijl jij vegetarisch bent of een
psychopaat, die denkt dat wanneer
je in een rolstoel zit je compleet
athankelijk van hem of haar bent.
Dit zijn extreme voorbeelden, maar
de kans is groot dat wanneer je geen
eisen stelt je in een destructieve
relatie terecht kunt komen. Natuur-
lijk moet je ook niet overhellen naar
de andere kant. Het vinden van een

potentiéle partner lijkt in sommige
gevallen meer op handel drijven; het
afwegen van plussen en minnen, met
als doel te checken wat er voor jou in
zit. Een eventuele partner moet mooi
zijn, hoog begaafd, welbespraakt, een
goede baan hebben met een riant
salaris. Daarnaast moet hij of zij nog
zorgzaam en creatief zijn ook. Wan-
neer dit je lijstje is, zal de kans groot
zijn dat je nooit iemand zult vinden,
Er is een verschil tussen bepaalde
eisen stellen aan een eventuele
partner en op zoek zijn naar een vol-
maakt persoon, die volgens mij niet
bestaat’, lacht Irma. ‘Wil je de ‘ware’
vinden dan zijn de grondtonen in
jouw karakter en die van je toekom-
stige partner heel belangrijk. Het is
leuk en goed wanneer je van elkaar
verschilt, maar over een aantal basis
dingen moet je enigszins dezelfde
gedachtegang en bedoeling hebben.
Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen
als milieu, politiek, reizen, intimiteit,
kinderen, dieren enzovoorts. Door
hierop te letten en bij een gevoel van
twijfel erop door te vragen, kun je
een duidelijk selectie maken en jezelf
van tevoren min of meer beschermen
tegen de psychopaat, profiteur en
persoon die alleen maar uit is op een
one night stand.’ >>

Meer weten over de cursus Effectief Daten?
De praktijk van Irma vind je in Giethoorn. Je
kunt tevens via de telefoon en natuurlijk via
de mail door haar gecoacht worden. Op
www.datingcoach.info vind je meer informatie.
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‘Tk zie zoveel mensen compleet de
plank misslaan als het gaat om de
eerste mail,” zucht [rma. ‘Vaak

- meestal bij mannen - zijn het van die
standaard mailtjes, die op iedereen van
toepassing zijn, NIET DOEN. Laat in
je mail zien dat je het profiel van de
ander daadwerkelijk hebt gelezen. Geef
een welgemeend compliment over
bijvoorbeeld de foto, vraag iets over de
hobby of stip iets gemeenschappelijks
aan. Zorg voor een leuke en gezellige
mail en ga vooral niet te diep. Dit komt
later wel.’

“Wacht niet te lang met afspreken!’

luidt het advies van Irma. ‘Bij online
'aten is het heel verleidelijk om te

gaan fantaseren. Je wordt eigenlijk

voren dat ze heel snel en gevat was in
haar vragen en opmerkingen. Hiet-
door schepte ze een enorme afstand.
Zowel ik als de anderen deelnemers
gaven haar dit terug. Ze ontkende
stellig. Haar moeder was altijd zo
geweest en dit was absoluut niet zoals
ze wilde zijn. Uiteindelijk zag ze het in
en kon ze er wat aan doen. De meeste
mensen die hier komen zijn heel
bescheiden en denken vaak verlegen
te zijn, omdat ze dit al hun hele leven
te horen gekregen. Bij mannen heerst
regelmatig de angst om te overdrijven:
“bij een mooie bos bloemen zou ze
wel denken dat ik een slijmbal ben” en
“als ik zeg dat ze er mooi uitziet, denkt
ze misschien dat ik meteen met haar
het bed in wil”. Terwijl een vrouw een
mooie bos bloemen - of zoals laatst
een timmerman zijn eigen boeket

virtueel verliefd op een ‘zelf’ gecreéerd  heeft gemaakt van hout - juist enorm Datingcoach Irma Ellens Maat heeft al twin-
tig jaar een eigen praktijk. Uit het geven van
relatietherapie en assertiviteitstrainingen is het
datingcoachen ontstaan. Irma is tevens auteur

van de boeken Anek'dates’ en Webmaskers.

persoon. Hierdoor plaats je hem of kan waarderen. En een welgemeend

haar al snel op een voetstuk en kan het ~ compliment over je uiterlijk krijgen,
in werkelijkheid alleen maar tegenval-  vindt een vrouw alleen maar fijn. Dus,

len. Ga dus niet eindeloos mailen, vul niet voor elkaar in!” wederom een

maar spreek gewoon af. Voor sommige
mensen kan deze stap zo moeilijk zijn,
dat ze hem nooit nemen. Naast onder-
steuning bieden bij het maken van een
profiel en het eerste mailcontact, geef
ik ook workshops in communicatie.

Je leert hier hoe je een gesprek kunt
beginnen en gaande kunt houden. Je
ziet het regelmatig gebeuren dat de ene
zegt: “ik ben gek op lekker eten” en de
ander antwoordt: “ik ook”. Vervolgens
kijken ze elkaar zenuwachtig aan en
draaien hun hoofd weg. Praat over iets
wat je leuk en interessant vindt en stel
open vragen’, beklemtoont Irma. ‘Tij-
dens de workshop oefenen we dit soort
gesprekken door middel van een rol-
lenspel. Het is altijd weer bijzonder om
te zien hoe deze workshops - in kleine
groepen - verlopen. Tk heb natuurlijk
van tevoren een gesprek gehad met ie-
dereen om te praten over eigenwaarde
en zelfvertrouwen. Maar de mensen le-
ren ook veel van elkaar en geven elkaar
feedback. Enige tijd geleden hadden
we een rechter in ons midden. Het
lukte haar maar niet om na een eerste
date verder te gaan in het contact. In
het rollenspel kwam duidelijk naar

advies van Irma. ‘Daarnaast oefenen
we tijdens het rollenspel hoe je iemand
kunt afwijzen en hoe het voelt om
afgewezen te worden. Non-verbale
communicatie - gezichtsuitdrukking,
gebaren en houdingen - speelt daarbij
natuurlijk een belangrijke rol.’

‘Afwijzen en afgewezen worden hoort
erbij; je kunt niet op iedereen verliefd
worden en niet iedereen valt op jou.
Heel soms hoor je over liefde op het
eerste gezicht, maar het kan ook zo
zijn dat je na acht dates nog steeds de
‘ware’ niet hebt gevonden. Word je
afgewezen dan is het van belang - ook
wanneer je een beperking hebt - dat je
het jezelf niet persoonlijk aantrekt of
dat je jezelf niet laat afschrikken. Het
online daten gaat in de meeste geval-
len snel en de mensen kunnen heel
oppervlakkig zijn. Een man vertelde
laatst dat toen zijn date zijn laarzen
zag, hij meteen rechtsomkeer maakte.’
Irma trekt haar wenkbrauwen op.
‘Liefde is toch meer dan een optelsom
van uiterlijk, opleiding en inkomen.
Voor mij is liefde een totaalplaatje. Fen

beperking zou hierbij geen verschil
mogen maken. Mijn vriendin heeft
reuma, zij en haar partner hebben

een bovengemiddeld huwelijk. Het

is je hart dat de keuze maakt. Liefde
overkomt je. Aangezien je het niet zelf
in de hand hebt, kan het gebeuren dat
je zelf iemand moet afwijzen. Doe dit
dan ook meteen en doe het netjes’,
zegt Irma kordaat. ‘Niet van: “ik bel je
nog”, vervolgens iemand dagenlang

in de zenuwen laten en nooit meer
iets van je laten horen. Geef duidelijk
aan dat je het leuk vond om kennis te
maken, maar dat je niet het gevoel hebt
nog een keer te willen afspreken. Door
dit soort gesprekken te oefenen tijdens
een rollenspel, merk je dat de mensen
in het dagelijks leven meer zelfvertrou-
wen krijgen en het lef hebben om zich
kwetsbaar op te stellen. Dit maakt me
enorm blij. Ik heb dan mijn doel be-
reikt; ook al hebben ze dan misschien
nog geen partner gevonden, ik ben wel
overbodig geworden.’
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